
Auditiemonoloog Nelis 

Ik heb een brief gekregen 

Een echte brief, met zo’n adelaar 

Hij is voor mij. Hier staat mijn naam. 

Papa zei dat ik nooit wat zou bereiken 

Dat dat komt door mijn geboorte. Daar ging iets mis. 

 

Wat zal hij trots zijn. 

Niemand durft me nu nog uit te lachen 

Ik krijg vast een uniform. En zo’n pet 

Dan hoef ik niet meer naar die rotwinkel 

Zou ik ook een pistool krijgen? 

Ik schiet ze allemaal dood, iedereen die mij lastig viel 

Iedereen die me uitlachte. 

 

Er ging gewoon iets mis. Dat zei papa, 

Bij mijn geboorte ging er iets mis. 

Daar kan ik toch niets aan doen? 

Ik ben een mens, net als iedereen. 

 

(Maakt de brief open) 

Nee! 

Nee nee nee. 

Dit is niet voor mij. 

Een werkkamp? In Duitsland? 

Ik ben toch geen Jood? Ik ben alleen een beetje… 

Hoe weten zij dat? Dat ik geen adem… 

Dat ik te weinig… 

Daar kan ik toch niets aan doen?  

Ik ben een mens. 

Ik ben een mens. 


