
Monoloog 3 

Die, die… Die vuilak! Die walgelijke flierefluiter! 

Twee dagen! Twee hele dagen is hij weg, en kijk hem nou: uit het hoofd, uit het hart, en zó in 

de handen van die schermsloerie! Is je geheugen zo slecht, Benjamin, dat je mij na twee 

dagen al compleet vergeten bent? Leugenachtige, wispelturige verspilling van zuurstof die je 

er bent! 

Twee dagen… “Voor altijd en eeuwig” had je me toch beloofd? Ik hoor het je nog zeggen: 

“Voor altijd en eeuwig zal ik van je houden”… Ha! Duizenden jaren hebben duizenden 

geleerden zich tevergeefs het hoofd gebroken om te proberen de eeuwigheid te begrijpen; 

maar gelukkig, Professor Benjamin Minkukel weet het wel! De eeuwigheid duurt blijkbaar 

maar twee miezerige dagen! 

“Voor altijd en eeuwig”… Mooie woorden, daar had je er genoeg van. Net zo mooi als dat ze 

leeg zijn. Net zo mooi en leeg als jij! 

Maar ik geloofde je wel. Ik geloofde écht dat je van me hield, dat ik de enige voor je was, dat 

wat wij hadden écht was. Dat onze liefde eeuwig was… net zo eeuwig als wegwerpplastic. 

Blijkbaar was ík voor jou echt wegwerp. 

Hoe heb ik me zo in jou kunnen vergissen? 

Het maakt ook niet uit. Niets maakt meer uit. Ik hoop dat je gelukkig wordt. Jij en je nieuwe 

wegwerpsnol. 

Ik hoop voor jou dat ze net zo goedgelovig is als ik. 

 


