
Monoloog 2 

Het was niet echt. Dat weet ik zeker. Een soort droom, maar dan overdag. Ik liep gewoon 

over straat en plotseling werd alles grauw en uitzichtloos. Het was alsof, het klinkt misschien 

raar, maar het was alsof het leven zo uit mij weg vloeide. En alles was vies en verrot en 

aangevreten. Alles was afval. 

Het was niet echt. Dat weet ik zeker. Jij was er ook. Je liep naast me. Je lachte naar me. Ik 

hield je hand vast. Maar toen begon opeens de werkelijkheid van je af te druipen en ik had 

de hand vast van iemand anders; iemand met ingevallen wangen, zwarte tanden, een dode 

blik. We moesten werken in een smerige fabriek, als slaven. Mensen vielen dood neer, 

anderen werden opgepakt en afgevoerd. 

Wacht, zie je dat? Het begint weer. Die schaduw. Altijd eerst die schaduw. En dan begint 

alles om je heen zijn glans te verliezen. Kijk dan. Alles gaat dood. Alles rot weg. Zie je dat? 

Het komt in golven. Daarna kruipt er iets kouds onder je huid en wordt het leven uit je weg 

gezogen. En dan, als je bijna geen adem meer hebt, dan zie je het. Dan zie je dat alles om je 

heen met een dun laagje bladgoud is bedekt, maar daaronder is het allemaal verrot. En als 

je dat eenmaal hebt gezien… 

Maar het is niet echt. Ik weet het zeker. Het is niet echt. 

 


