
Monoloog 1 

‘Ondankbare verraders’  
 
Waarom ben ik niet uitgekozen en HIJ wel? Alsof hij beter is dan ik.  
En nu is het Ivana, Lili en die ordeloze figuren tegen de rest van deze wereld. 
Tegen mij. 
Allemaal schreeuwend over dingen waar ze geen verstand van hebben. Ze hebben geen 
idee. 
Weet je, vroeger hadden we elkaar nog nodig, om het leven net wat kleurrijker te maken. 
Maar sinds Benjamin weg is, is die behoefte blijkbaar weggevallen. Alles draait alleen nog 
maar om dat stomme oog. 
 
Zal ik je zeggen waarom ik ze ga verraden? 
Niet om aan dit doodgewone leven te ontsnappen, 
Nee, maar om dit doodgewone leven net iets minder doodgewoon te maken. 
Om mijzelf een plekje te geven waar ik thuis hoor, in Eden, want dat is mijn thuis. Het 
paradijs, dat onbereikbaar is voor mensen zoals zij. Mensen die niet kunnen inzien wat de 
vader voor ons betekend heeft.  
  
Maar nee, nee dit wil ik niet. 
Ik kan toch niet daarbinnen stappen en mezelf voor gek zetten. 
“Hey Vader, hier ben ik, de waanzinnige held, de persoon die z’n eigen vrienden inruilde om 
het hogerop te zoeken.” 
Niemand zal mij dan nog accepteren. 
 
Maar ik kan toch ook niet voor de rest van mijn leven middelmatig, saai en doorsnee leven?! 
Ik heb geen keus! Ik hoor daar. 
  
Aan de andere kant; het zijn mijn vrienden. We hebben zoveel meegemaakt samen, ik kan 
toch niet zomaar… 
 
STOP 
Ik moet het doen, 
Ik ga het doen. 
Ik doe het. 
 


